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Zomer               Daniël Blondeel Timmerman 

 
Het is zomer en Moeder Natuur laat het ons volop voelen. Iedereen loopt 
met een bruine snuit rond en sommige pechvogels onder ons met zonne-
blaren op hun kale schedel. 
De zon schijnt ook vrolijk in onze mooie kerk aan de Varkensmarkt. 
 

Tijdens de openkerkdagen op dinsdag en zaterdag lopen de bezoekers nog 
steeds met nauwelijks ingehouden ah’s en oh’s rond. De fraaie pastorie-
tuin met haar uitnodigende terras zorgt voor het puntje op de i van het 
geheel. 
Een paar badmintonmaatjes van mij kwamen eens met hun aanhang op 
een zaterdagmorgen langs. Ik moet zeggen dat ik op de dinsdagavond 
daaropvolgend keihard mijn best moest doen opdat hun waardering voor 
mijn spel die voor onze kerk op z’n minst evenaarde…. 
 

Zomer betekent vakantietijd. Binnenkort zal 
het ons lieve kerkje steeds een beetje leger 
worden. Maar gelukkig zal die leegloop 
slechts van korte duur zijn. Er zijn immers 
maar weinig mensen zijn die een half jaar of 
nog langer met vakantie gaan. Hoewel je dat 
met de hedendaagse pensionado’s niet meer 
zo goed weet…. 

 

Maar alles terzijde geschoven: laten we hopen en elkaar toewensen dat 
we allemaal heelhuids en gezond van vakantie terugkomen en elkaar blij 
en vrolijk kunnen omhelzen en op de schouders kloppen. Welkom terug, 
kleine en grote mens, vol vertrouwen in God en in de mensen. Of bang 
voor alles wat er gebeuren kan. 
Hier zijn mensen die jou opnemen in hun gebeden. Hier wil God bij je zijn. 
Hij zal je niet laten vallen, want al je haren zijn geteld. 
Kom dan en luister naar Zijn woorden.... En laten we ook elkaar blijven 
vasthouden. Wat is het hier goed om samen kerk te zijn. Is het  niet fijn om 
in ’t Zaaltje of in de pastorietuin samen een kopje koffie of thee te drinken 
en gezellig “en famille” te zijn? 
 
Moge de zegen van onze goede God ons daartoe vergezellen! 
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Zomerlicht 

 

 

De zon zingt in het zomerlicht, 

de bloesems kussen 't nieuwe groen, 

de koude doet de deuren dicht, 

zie wat Gods zonnelicht kan doen. 

De bladeren jong aan de bomen 

ritselen het lied zacht in de wind. 

O zie, de zomer is gekomen,  

de vlinders dansen als een kind. 

 

De vlieg ontwaakt, de bijen zoemen, · 

de wolken drijven sneeuwwit in de lucht. 

En overal het groen, de bloemen, 

een koude die voor zonlicht vlucht. 

Kon het toch altijd zonnig zomer zijn. 

De rust, de blijdschap, de natuur. 

het stralend licht van zonneschijn, 

de vrede van elk zomers avonduur. 

 

Ik weet, de koude zal weer komen, 

en wat er bloeit zal eens vergaan. 

Maar 'k mag van eeuwig zomer dromen, 

ondanks de kou komt die er aan. 

Eens zal het altijd zomer wezen. 

De grote zomer waarop ieder wacht. 

In Gods woord staat het te lezen. 

Het wordt een tijd zo nooit gedacht. 
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Wel en wee 
Pasen en Pinksteren zijn inmiddels voorbij en de zomer is begonnen. Over de lente 
hebben we al met al geen klagen gehad want de maanden mei en juni brachten 
veel warme zonnige dagen na een winter die koud was en lang duurde. Het kleur-
de vrolijk geel in de pastorietuin rondom Pasen hoewel dit hoogfeest omgeven 
was met lief en leed.  

 

I.M. John Pels. 

Op Goede Vrijdag 30 maart jl. overleed John Pels op 65 jarige 
leeftijd aan een plotselinge hartstilstand op de Culemborgse poli. 
Dit abrupte en onverwachte heengaan veroorzaakte een schok bij 
zijn gezin, familie, vrienden en dierbaren.  John heeft een groot 
deel van zijn leven ingezet voor de Marskramerwinkels, een or-
ganisatie die later fuseerde en opging in Blokker. En in zijn vrije 
tijd deed hij veel bij de scouting, met name de zeeverkenners. 

John was een ´mensenmens´. Hij was royaal, had het hart op de goede plaats en 
ging door het vuur als mensen op de een of andere manier in de knel kwamen, 
binnen de organisatie waar hij voor werkte. Hij kende daardoor veel mensen in 
het hele land en dat was te merken bij de condoleance op donderdagavond 5 april 
in onze kerk. De belangstelling was groot. Indrukwekkend was de bloemenzee die 
ontstond in de kerk, wat veel zei over hoe geliefd en gezien John was, als echtge-
noot van zijn vrouw Trix, als vader van zijn kinderen en (schoon)familie, als opa 
voor zijn kleinkinderen maar ook als manager bij de organisatie waarvoor hij werk-
te en bij de scouting. Bij het afscheid in de volle kerk zijn er vele mooie woorden 
gesproken ter nagedachtenis hem. 
Een hard gelag voor allen die hem moeten missen maar zeker voor Trix, zijn trou-
we echtgenote die hem altijd liefdevol ondersteund heeft, ook in de laatste perio-
de van zijn leven, die niet gemakkelijk is geweest. Het afscheid was mooi, waardig 
en troostrijk, niet in het minst vanwege de prachtige teksten gesproken door o.a. 
zoon Jeroen, dochter Annette, dochter Martine en zus Willemien. Echter, niet het 
snijden, maar het ´afgesneden zijn´ doet heel veel pijn bij diegenen die John ach-
terlaat. We wensen Trix, Jeroen en Merije, Annette en Erik, en Martine en Sven en 
de kleinkinderen Jidde, Okke, David, Joeri, Amelie en Eva heel veel sterkte met dit 
droevige verlies. En datzelfde wensen we de familie Pels toe, in het bijzonder zus 
Willemien en broer Fred, aan wie in twee jaar tijd drie broers zijn ontvallen. We 
bidden om zegen en kracht voor allen. Moge John goed en veilig zijn  thuisgeko-
men in Gods eeuwige rust en vrede en moge hij verenigd zijn met de dierbaren die 
hem zijn voorgegaan. Bedankt John voor de mens voor wie jij was. Het ga je goed. 
Vergeten zullen wij je niet want je bent pas echt dood als wij je vergeten zouden 
zijn.  
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Doop Teresina Perseu. Op paaszaterdag, gedurende de Paaswake, ontving 
Mevr. Teresina Perseu het H. Sacrament van de Doop en het H. Vormsel. Dat ge-
beurde in een mooie en indrukwekkende viering in de Paasnacht, het belangrijkste 
feest van het kerkelijk jaar. Tevens deed zij daar haar eerste H. Communie. Wij 
feliciteren Teresina van harte met het ontvangen van deze sacramenten, waarmee 
zij definitief lid is geworden van de grote familie van Jezus Christus die ´kerk´ heet. 
Een en ander geschiedde onder grote belangstelling van mensen van onze paro-
chie, maar ook van vele vrienden en bekenden van Teresina, die weten hoezeer zij 
naar dit moment heeft toegeleefd. Leuk was dat vele vrienden uit de protestantse 
gemeente van Houten de moeite hadden genomen Teresina met hun aanwezig-
heid te verrassen. Het werd een prachtige viering waarna er in ´Gods Achterdeur´ 
gelegenheid was om haar te feliciteren en dit te vieren met een drankje en een 
hapje. Allen die zich ingezet hebben om dit tot een onvergetelijke avond te maken 
heel erg bedankt, en moge God, die het goede werk in Teresina begonnen is, dit 
ook in haar voltooien. Wij wensen haar veel vreugde, zegen en kracht toe vanuit 
het geloof in de Levende Christus die zij heeft omarmd.  
 

Ander lief en leed 
Mevr. Maria Groen verblijft sinds enige tijd in Huize Beatrix te Culemborg. 

Zij wordt daar goed verzorgd maar de dagen zijn niettemin lang voor haar en zij 
mist heel erg de boerderij van kleindochter Natasja en het contact met haar ach-
terkleinkinderen Nicky en Desi. Dat maakt het bestaan weinig vreugdevol en moei-
lijk om vol te houden, maar de omstandigheden zijn niet eenvoudig te wijzigen, 
omdat de zorgboerderij van kleindochter Natasja niet meer over de hulpmiddelen 
beschikt, zoals een tillift, die er wel waren toen Maria daar verzorgd werd. Het 
wonen in Culemborg maakt het wel gemakkelijker voor onze parochianen om 
Maria te bezoeken. Nu het weer wat beter is hoopt ze op zondag weer af en toe 
naar de kerk te kunnen. Ons gebed wordt blijvend voor haar gevraagd.   

 

De revalidatie van Mevr. Georgette Gonlag vraagt tijd en geduld. Het lukt 
weer om stukjes te kunnen lopen met de nieuwe prothese, maar dit vraagt om 
een uitgebalanceerd evenwicht van inspanning en rust. Het is niettemin hoopge-
vend dat Jaap en Georgette beiden in de kerk konden zijn tijdens het Hoogfeest 
van Pinksteren en dat ze ook in ons midden waren gedurende de Pinksterbrunch 
in de tuin. Het werd een zeer gezellig samenzijn, ook al door het heerlijke weer, 
waar beiden, in gezelschap van veel parochianen, van hebben kunnen genieten. 
We wensen beiden veel zegen en kracht toe in deze periode van herstel die we 
blijven ondersteunen met gebed.   

 

Marijke Hoekstra, partner van Marijke Voogsgeerd, kreeg in de eerste in-
stantie minder leuk nieuws te horen, nu krijgt ze toch weer chemotherapie, waar-
door het wat beter gaat en zo heeft ze pas een weekje van haar vakantie kunnen 
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genieten op Terschelling. De wijze waarop beiden de huidige situatie het hoofd 
trachten te bieden, dwingt bewondering en respect af. Levenskunst is immers 
proberen onder alle omstandigheden er het beste van te maken. Ons gebed om 
zegen en kracht in deze moeilijke situatie wordt blijvend gevraagd om dit vol te 
kunnen blijven houden. We wensen hen beiden veel sterkte en goeds toe.  

 

Henk Doppenberg: moest de afgelopen periode enige tijd in het Meander-
ziekenhuis in Amersfoort verblijven wegens koorts. Wegens herhaaldelijke  bacte-
riële infecties was adequate behandeling met antibiotica bijna niet meer moge-
lijk. Dat betekent dat Henk uitbehandeld was. Henk en Joke moesten aanvaarden 
dat hij zijn laatste levensfase  was ingegaan. In onze voorbeden in de zondagse 
viering hebben wij de laatste tijd vaak voor hem gebeden. Dit weekend ging Henk 
plotseling heel snel achteruit en in de ochtend van 27 juni heeft zijn Vader hem tot 
zich genomen. Onze gedachtes en gebeden zijn voor Henk en voor zijn dierbare 
familie die hij heeft moeten achterlaten. 
De uitvaart, a.s. maandag 2 juli om 13:30 in Putten en heeft, als u dit leest, mis-
schien  al plaatsgevonden. We wensen beiden, Jan Willem en al hun dierbaren veel 
sterkte en Gods zegen toe in deze moeilijke tijd en we zullen hen blijvend met ge-
bed ondersteunen. 

Mevr. Stien van Straalen maakt het goed. Het heeft even geduurd voor-
dat zij gewend was aan haar nieuwe woonlocatie in de Isabel, maar inmiddels 
heeft zij daar haar draai gevonden. Stien had even last van een winterdip, maar 
gaat inmiddels graag met begeleider met de rolstoel naar buiten en geniet weer 
van het mooie weer. En bij minder weer bezoekt ze met haar buren en medebe-
woners van het gebouw de advocaatmiddag in de Isabel in de gemeenschappelijke 
ruimte en die delicatesse smaakt haar nog altijd goed. Ook aan eetlust geen ge-
brek, al moet ze oppassen met chocola vanwege de fosfaten. Verder zijn er ge-
noeg boeken waar ze geïnteresseerd in is of tv programma´s waarvan ze geniet. 
Op 31 juli a.s. hoopt zij haar 101ste verjaardag te vieren. Wat ben je rijk als je op 
deze leeftijd nog zo van het leven kunt geniet. We hopen haar nog lang bij ons te 
mogen houden.  

 

Mevr. Marianne van der Meer van Rossum herstelt goed van een zeer on-
gelukkige en pijnlijke enkelblessure. Hierdoor was zij lange tijd aan huis gebonden 
en moest zij tijdelijk haar werkzaamheden staken. Ondanks de goede zorgen van 
Theo was dat voor haar geen gemakkelijke tijd vanwege de zeer heftige zenuwpijn 
die bijna niet te bestrijden is. En als je dan je dagen thuis moet doorbrengen tus-
sen vier muren omdat je niet mag lopen, en je hebt zulke heftige pijn, dan duren 
die dagen lang. We zijn met Marianne en Theo blij dat het ergste leed inmiddels 
geleden is en wensen haar een voorspoedige weg naar volledig herstel toe.  
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Gelukkig begint Mevr. Geri Entjes weer haar draai te vinden, sinds het 
overlijden van haar moeder. Zij verkoopt sinds kort boeken in onze boekenmarkt 
tijdens de Open Kerk op zaterdag en heeft daar plezier in. En wij zijn blij en dank-
baar dat Geri haar talenten voor de parochie inzet en wensen haar daarbij veel 
succes.  

We zijn nog altijd blij met de diensten die Pastoor Jan van Handenhoven 
hier verricht in onze parochie. Afgelopen maand vierde hij zijn 75ste verjaardag 
met zijn Hortence. We wensen hen samen met hun dierbaren nog vele jaren in 
gezondheid en geluk toe.  

 

Jongeren. We zijn blij dat we de laatste tijd wat vaker enige jongeren ac-
tief zien in onze parochie. Stach en Jonathan hebben meegedaan met de landelij-
ke georganiseerde jongerendagen georganiseerd door de jongerenpastores van de 
landelijke kerk. Sinds Witte Donderdag hebben Stach (13 ) en Femke (11) regelma-
tig samen als misdienaar in de Eucharistie ondersteund. En zij doen dat met veel 
toewijding en inzet, en dat wordt zeer gewaardeerd, ook door onze parochianen. 
Veel dank hiervoor en we hopen dat jullie er veel plezier aan beleven. We zijn ook 
verheugd met de aanwezigheid van Sem (18) die regelmatig helpt op de zaterdag 
bij de Open Kerk bij alle voorkomende werkzaamheden. Hij staat op het rooster 
voor de lezingen en de voorbeden. En assisteert sinds kort is hij ook als acoliet, 
daartoe ingewerkt door Arend en Frank. Sem heeft vele interesses en wil zich 
graag voor kerk en samenleving inzetten. Vanwege dit mag Sem onze kerk verte-
genwoordigen bij de lokale Culemborgse Raad van Kerken en mag hij namens de 
landelijke kerk zich oriënteren op vertegenwoordiging van de OKK binnen het IKV. 
Hij is inmiddels geïnteresseerd geraakt in de studie theologie en wil zich hiervoor 
inschrijven als hij zijn propedeuse haalt. We wensen hem daarbij veel succes en 
Gods zegen toe.  Hartelijk dank! 
 

En verder …..  
Er gebeurt veel in onze parochie dat vanzelfsprekend lijkt maar het niet 

is. En dan denk ik aan al die vrijwilligers die zich iedere keer weer belangeloos 
inzetten om het geheel draaiende te houden. Wat is er weer veel werk verzet voor 
de Actie Kerkbalans bijvoorbeeld, het opmaken van de jaarrekening, het bijhou-
den van het archief, de musici die het maandagochtend- en dinsdagmiddaggebed 
ondersteunen, de vele werkzaamheden die de koster ongezien en achter de 
schermen verricht en die meestal nooit gezien worden, de trouwe dienst en toe-
wijding van onze lectoren, het opnieuw prachtig maken van de tuin, het bijhouden 
van de website, het weer opnieuw uitbrengen van een nummer de Nieuwstad, het 
elke week maar weer maken van een liturgieboekje, de trouwe gastheren en gast-
vrouwen van de Open Kerk en ga zo maar door. Ik noem geen namen maar zonder 
U aller inspanning zou het niet mogelijk zijn om de kerk draaiende te houden. Veel 
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dank voor veel aan allen die altijd maar weer klaar staan om taken te verrichten. 
Ik ben trots op deze parochie!  

 

De Open Kerk op zaterdag loopt al vanaf begin mei en mag zich weer ver-
heugen op veel belangstelling. Veel dank aan Gert van Polen, Joke Doppenberg en 
Nel van der Veer voor de heerlijke vruchten- en kwarktaarten waarvan onze be-
zoekers van de pastorietuin elke zaterdag weer van kunnen smullen. Dat maakt 
het genoegen van een bezoek aan onze tuin compleet, met dank aan al diegenen 
die telkens weer helpen bij de catering en de bediening op het terras. Dank ook 
aan  Jan Willem Doppenberg die met zijn orgelklanken bezoekers naar onze kerk 
trekt. Menigeen die er even voor gaat zitten om te genieten van de mooie muziek.  

Op het moment dat ik dit schrijf is net het evenement ‘Heilige Huisjes’ 
voorbij waarbij 700 jaar religie in Culemborg werd herdacht. Veel dank aan koster 
Frans Jacques die zoals altijd weer veel hand en spandiensten verrichtte achter de 
schermen, zonder wie veel anders niet mogelijk is. Dank aan Evert en Alfons voor 
het maken van de fraaie wegwijzer die we nu op de Varkensmarkt kunnen zetten 
waarbij onze gasten nu weten hoe in de tuin of de boekenmarkt etc. te geraken. 
En dat was te merken…!  Over drie weekenden bezochten in totaal meer dan 1100 
bezoekers onze kerk, boekenmarkt en tuin. Ook de andere vier Culemborgse his-
torische kerkgebouwen in het centrum van de stad werden druk bezocht. In onze 
kerk werden de 16e -eeuwse kerkelijke gewaden getoond, en het bijbehorend 
altaar voorzetsel.  

Daarnaast was er de tentoonstelling “De Raad in beeld’ die nog duurt tot 
en met 28 juni. Menig bezoeker van de tuin heeft genoten van de bloemenpracht, 
de leuke ontmoetingen en bijzondere gesprekken en al het moois dat de Culem-
borgse kunstenaars Jan Smeehuizen  (houtsculpturen), Ineke van den Bold  
(bronzen) en Truus Buijs (handgemaakte sieraden met edelstenen) in onze tuin 
hadden tentoongesteld. In de gang van de pastorie vielen de fraaie dubbelportret-
ten van Culemborgers te bewonderen in de reeks ‘Verhalend verbinden’ van Han-
nah Rood. Deze expositie keert in juli en augustus weer terug in de kerk.   
Het evenement van ‘Heilige Huisjes’ werd de zondag ervoor voorafgegaan door 
een bezoek van burgemeester Gerdo van Grootheest op zondag 21 mei jl. aan 
onze kerk waarbij de dienst werd opgeluisterd door muziek van Flûtes á Lek,  in 
verbazingwekkend mooi samenspel met Frans Kievith,  onze organist. De combi 
blokfluiten-orgel beviel zo goed dat dit ook op monumentendag ten gehore zal 
worden gebracht. Veel dank aan Flûtes á Lek en organist Frans voor de prachtige 
muziek, Inmiddels staat een volgende datum in februari 2019 genoteerd waarop 
zij terugkeren in onze viering. Ook het Pinksterfeest was een muzikaal genoegen 
met de prachtige vocale bijdragen van Trusanne Bos en de afwisseling gemeente-
zang- solozang. Alle medewerkenden en gasten en genodigden zeer hartelijk dank. 
Het prachtige weer maakte de aansluitende Pinksterbrunch weer tot een feest, 
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met dank aan allen die zelfgemaakte specialiteiten of iets lekkers uit de super-
markt hadden meegebracht. Wat is het zo goed om samen-kerk te zijn!  

Felicitaties. 
Onze felicitaties voor alle jongeren die dit jaar hun schooldiploma ge-

haald hebben. En veel sterkte wensen we diegenen toe die moeten herkansen of 
die hun schooljaar of examen over moeten doen. Hopelijk lukt het na een goede 
vakantie weer om over de teleurstelling heen te komen en met nieuwe energie te 
beginnen. Onze gelukwensen aan Jaap en Georgette Gonlag die op 3 juni jl. 46 
jaar geleden op hun huwelijksdag de belofte van liefde en trouw aan elkaar deden 
in goede en kwade dagen. Die belofte heeft standgehouden ondanks dat de laat-
ste jaren die verstreken lang niet altijd gemakkelijk waren, o.a. wegens gezond-
heidsproblematiek. Dat is niettemin extra reden tot dankbaarheid en we wensen 
beiden nog vele jaren samen in gezondheid en geluk toe. Moge Gods zegen hen 
daarbij vergezellen. 

 Arend en Frank van Hal zullen eind augustus hun tienjarig huwelijksjubi-
leum in een kring van familie en vrienden gaan vieren. We wensen hen een mooi 
feest toe en daarna nog vele gelukkige jaren samen. Felicitaties ook aan Margot 
Kersaan die kort geleden begon in haar nieuwe baan in div. bibliotheken o.a. Tiel 
en Culemborg. We wensen haar veel geluk en werkplezier toe in haar nieuwe 
functie. Onze speciale felicitaties aan Gert van Polen die maandag 25 juni zijn 75e 
verjaardag viert en we wensen Jan Willem Doppenberg veel sterkte toe met het 
lopen van de Nijmeegse Vierdaagse. U allen wensen we een mooie zomer toe en – 
of U nu weggaat of niet – een mooie vakantie. Geniet ervan! 

 Hopelijk zien we U allen terug op de parochie barbecue zaterdag 25 au-
gustus en/of op de startzondag van het nieuwe schooljaar die we 26 augustus in 
onze kerk vieren samen met de ELG Culemborg. Graag tot dan! 
 

Pastoor Frank Duivenvoorde 

Zomer (vervolg) 

De vrede zal zich uit gaan spreiden 

als zonlicht dat het hart verwarmt. 

Weg is dan de koude en het lijden, 

het is Gods zon die ieder mens omarmt. 

Zijn licht doet al het grauw verdwijnen. 

Wij zijn als bloemen in Gods licht, 

waarop de zon eeuwig zal schijnen, 

en wij dan bloeien voor Zijn aangezicht. 
 

 

Diny Beijersbergen-Groot 
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Inloophuis heeft 
een nieuw gezicht 

Al bijna 25 jaar is het Inloophuis een vertrouwd 
begrip in Culemborg. De huiskamer aan de 
Parklaan 195 is er voor iedereen die behoefte 
heeft aan contact en gezelligheid of een luiste-
rend oor. Dat was zo in het begin en zo werkt 
het nog steeds: je bent er van harte welkom 
voor een praatje of gewoon samen zijn. Alleen 
is immers ook maar alleen en je wilt ook wel 
eens je verhaal kwijt. Aan de grote tafel zit 

altijd wel iemand die wil luisteren. Gastvrouwen en – heren verwelkomen je er 
met een kopje koffie of thee en zorgen voor een fijne sfeer. Soms worden er een 
spelletje gedaan of muziek gemaakt.  

 

Af en toe samen eten in plaats van alleen achter je bordje, dat kan er ook.  
In het afgelopen jaar wisten flink wat nieuwe bezoekers de weg naar het Inloop-
huis te vinden. Uit hun reacties maken we op dat zij zich thuis voelen in het In-
loophuis en de gezelligheid zeer waarderen. Bezoekers weten ons te vinden via 
instanties, via de krant en onze folder, maar voor een groot deel ook via mond - 
op - mond reclame van andere bezoekers. In een tijd waarin veel mensen zich 
eenzaam voelen heeft het Inloophuis nog steeds een belangrijke functie en dat 
willen we in de toekomst graag zo houden.  
 

We hebben een nieuwe folder gemaakt in dezelfde warme kleuren én sinds kort in 
de lucht: een eigen website: www.inloophuisculemborg.nl Daarop is alle informa-
tie over het Inloophuis snel en gemakkelijk op te zoeken. Zeer de moeite waard 
om er eens een kijkje te nemen!  
 

Voor wie ook eens binnen wil lopen: het Inloophuis aan de Parklaan 195 is geo-
pend op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00uur tot 16.30 uur. Het Inloophuis 
Culemborg is een initiatief van de diaconieën van de PKN en van de R.K Geloofs-
gemeenschap H. Barbara, maar is uitdrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van 
Culemborg, ongeacht achtergrond, status of leeftijd. Het Inloophuis wordt draai-
ende gehouden door vrijwilligers. 

In het weekend van  6,7 en 8 juli wordt er weer de jaarlijkse  

CULEMBORG BIJVOORBEELD  in de binnenstad georganiseerd, 

met op de zondag de BRADERIE. 

Let u op de Culemborgse Courant voor het programma en de moge-

lijkheid om vervoer te regelen voor de kerkdiensten. 
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Oecumenische Zangdienst  
(15 juli a.s.) 

 

 
‘Prijs met Johannes de Heer’ organiseert, i.s.m. de 
Oud-Katholieke Kerk van Culemborg, een  
oecumenische zangdienst.   
De zangdienst begint om 14.30 uur 
De samenzang zal begeleid worden op het antieke Johan Frederik Witte orgel 
(Firma J. Bätz / Bätz-Witte) dat in 1900 voor het eerst in gebruik werd genomen. 
Ook zullen er tijdens de samenzang, en tijdens de muzikale intermezzo’s, andere 
instrumenten klinken en er worden tussendoor bijpassende gedichten voorgedra-
gen. Sopraan Trusanne Bos zal zangbijdragen leveren, zowel solo als eigen partijen 
tijdens de samenzang. 
We zingen liederen die zowel door Protestanten als door Katholieken worden 
gezongen. Al deze liederen zijn terug te vinden in de bundel van Johannes de Heer 
en in het Oud-Katholiek gezangboek. 
Op het programma staan onder andere de volgende oecumenische / interkerkelij-
ke liederen: 

 
-Grote God wij loven U (OKG-824 / JdH-724) 
-Heilig, Heilig, Heilig (OKG-829 / JdH-669) 
-Wees mijn Gids (OKG-811 / JdH-108) 
-De Heer is mijn Herder (OKG-216 / JdH-493) 
-Blijf mij nabij (OKG-777 / JdH-586) 
-Dank, dank nu allen God (OKG-528 / JdH-156) 
-Halleluja, eeuwig dank en ere (OKG-686 / JdH-387) 
-Wat de toekomst brengen moge (OKG-720 / JdH-880) 
-Wij groeten u, o dag der dagen (OKG-638) / O welk een macht.. (JdH-200) 
-Psalm 42 (OKG-229 / JdH-351) 
-U zij de glorie (OKG-658 / JdH-45a) 
-Ere zij aan God de Vader (OKG-685 / JdH-21) 
 

 
U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen en genieten! 
Meer informatie vindt u op de site: www.prijsmetjohannesdeheer.nl    

 
Arend van Hal 
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Mijn kennismaking met de O.K. kerk    
 

Hallo, mijn naam is Sem Krepel. Ik ben 18 jaar en studeer aan de Hogeschool 
Utrecht geschiedenis leraar 2e graad. Sinds het einde van de lente van 2017 ben ik 
actief binnen de Oud-Katholieke kerk. De eerste keer dat ik de kerk binnenliep was 
op een dinsdagochtend toen ik door de stad liep met mijn neefje. Ik liep binnen en 
ontmoette daar Daniël, ik raakte met hem aan de praat en stond daar vervolgens  
zo’n twintig minuten. Het was een gesprek dat mij altijd bij zal blijven. Het ging 
voornamelijk over de Oud-Katholieke kerk, maar ook onderwerpen als de kern van 
de Bijbel en onze attitude richting het Oude Testament.  
 

Vervolgens ben ik in de tuin vrijwilligerswerk gaan doen en heb ik veel bewonde-
renswaardige mensen ontmoet als Jaap, Gert, Nan, Wim, Frank en Daniël om er 
maar een paar te noemen. Sindsdien heb ik steeds meer verantwoordelijkheden 
op me genomen en ben steeds meer betrokken geraakt bij de parochie. Zeker nu 
ik mijn testfase voor de Raad van Kerken achter de rug heb. Ik waardeer waarvoor 
de O.K. kerk staat erg en waarom zij het doet. Maar ook de persoonlijke dingen 
zoals de goede gesprekken op de zondag en dinsdagochtend of de adviezen die ik 
van Daniël of Frank voor mijn politieke carrière krijg.  
Daarom ga ik met veel plezier naar de Oud-Katholieke kerk en waardeer ik eenie-
der die ik daar ontmoet. 

Sem Krepel 
 
 

 

Gezamelijke dienst met onze 

Evangelisch Lutherse broeders en zusters 
26 augustus is er weer een gezamelijke kerkdienst met leden van de Luther-

se Parochie. Pastoor Frank Duivenvoorde zal de dienst voorgaan en domi-

nee Detlef Bohlken zal de preek verzorgen.  

De dienst begint om 10.00 uur. 

 

 

Op naar het Oud-Katholieken 
Congres in Wenen!  

 

Het Collegiaal Bestuur nodigt allen heel hartelijk uit 
deel te nemen aan het aankomende Internationaal 
Oud-Katholieken Congres in Oostenrijk, dat van 20 
tot 23 september 2018 wordt gehouden. 

Misschien herinnert u zich het vorige congres dat in 2014 in Utrecht plaats vond. 
Het aankomende congres vindt plaats in de schitterende stad Wenen: een stad vol 
klassieke bezienswaardigheden en een bruisende metropool in het hart van  
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Europa. Wenen is voor jong en oud een bijzonder aantrekkelijke stad voor een 
stedentrip, waar veel internationale evenementen worden gehouden. Aankomen-
de september is de binnenstad van Wenen het decor voor het 32ste Internatio-
naal Oud-Katholieken Congres. Tegelijkertijd vindt het internationale Oud-
Katholieke Jeugdcongres plaats. 
 

Het thema is 'Zout der aarde: 
christenen in dialoog voor een open samenleving'. 

 

Aanleiding voor dat thema vormen vragen als deze: hoe zouden gelovigen in een 
open samenleving een inspirerende rol kunnen spelen?  En: hoe zouden wij als 
Oud-Katholieke daaraan kunnen bijdragen? In talrijke workshops nodigt het con-
gres ons uit om samen na te denken, visioenen te koesteren en concrete pro-
jecten aan te bieden. 
 

Het Congres wordt op de avond van donderdag 20 september feestelijk geopend.  
Vrijdag 21 september start met een centraal programma met daarna een keuze 
uit meer dan dertig workshops. Voor elk wat wils. In de avond ontvangt de Bur-
gemeester van Wenen alle deelnemers in het neogotische en enig mooie Rathaus! 
 

Op zaterdag 22 september is er een oecumenisch ochtendgebed in de bekendste 
kerk van de stad: de Stephansdom, zetel van de kardinaal-aartsbisschop van We-
nen. Na een tweede ronde workshops en lunch vieren we de mis van de Unie van 
Utrecht, waarin de aartsbisschop van Utrecht zal voorgaan. In de avond is er een 
gevarieerd en vrolijk slotevenement.  
 

Op zondagochtend 23 september is er gelegenheid om in één van de Oud-
Katholieke parochiekerken van Wenen de eucharistie mee te vieren. 
 

Aan het Congres nemen Oud-Katholieke en andere christenen uit veel landen van 
Europa en van daarbuiten deel. Het is een mooie kans om te ervaren hoe we deel 
zijn van de wereldwijde kerk, hoe de Unie van Utrecht ons verbindt en wat voor 
verschil ons kerk-zijn kan maken in de wereld vandaag. 
 

De congreskaart kost 160 euro, daarbij komen kosten voor de reis en het verblijf.  
Het Collegiaal Bestuur wil u graag aanmoedigen aan het congres deel te nemen en 
biedt de eerste veertig Oud-Katholieke die zich vanuit Nederland aanmelden en 
een tegemoetkoming in de kosten kunnen gebruiken, een subsidie aan van 250 
euro. U kunt zich nu opgeven via de website van het congres: 
https://kongress2018.altkatholiken.at/index.php/de/   
 

Dit adres treft u ook op de flyer aan, die u uit de kerk kunt meenemen. En als u 
zich tegelijkertijd ook meldt bij het Bisschoppelijk Bureau, zorgt men daar dat de 
subsidie uitbetaald wordt!  
Wij hopen dat velen uit Nederland de reis naar Wenen zullen maken! 

 

https://kongress2018.altkatholiken.at/index.php/de/
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Jongerenreis Wenen 2018 
Oud-Katholiekencongres 

 

Er is een eigen jongerenprogramma in Wenen 
voor jongeren van 12-25 jaar. Ontmoeting, ont-
spanning en verdieping in een fantastische stad 
met jongeren uit allerlei landen.  
Vanuit Nederland organiseert het Oud-Katholiek 
jongerenpastoraat de reis naar het congres. 
Wat je kan verwachten: 
 

*De hoogtepunten van het algemene congres. 
* spannende en speelse activiteiten in de stad Wenen* workshops op het gebied 
   van actuele thema’s en Bijbel 
* liturgie voor en door jongeren 
* sociale actie in de stad Wenen 
* veel gezelligheid met elkaar en vrienden maken! 
 

Leeftijd: 12-25 jaar 
Heenreis: woensdagavond 19 september (Utrecht CS) 
Terugreis: zondagochtend 23 september 
Kosten: max. € 125,-- p.p. 
Verblijf: jeugdhotel A & O Wien Stadhalle 
Contact: michael@okkn.nl 
Informatie en aanmelden: www.okj.okkn.nl 
 
 

 

Wij (de Werkgroep Zieken en Ouderenbezoek van onze kerk) nodigen 80+ 

ers uit,  om woensdag 18 juli naar ons zaaltje ñGods Achterdeurò te ko-

men, bij mooi weer zitten we  in de tuin van de pastorie zitten. We maken 

het dan gezellig samenzijn van met koffie/thee en wat lekkers er bij, een 

korte lunchpauze meditatie dienst met daarna een lunch. De bedoeling is 

om mensen die niet op vakantie kunnen gaan een vakantiegevoel te geven 

door het verblijf in onze mooie tuin, waarbij we elkaar ook kunnen ontmoe-

ten. Om 11 .00 bent u welkom en tussen 14.00-15.00  uur proberen we ie-

dereen weer naar huis gebracht te hebben. Ook mag u iemand meenemen 

die u wilt begeleiden. 

U kunt u opgeven bij een van de ouderenbezoek(st)ers of bij  

pastoor Frank Duivenvoorde.  

Graag tot ziens, 

Frank, Willemien, Corrie en Cor. 

 

mailto:michael@okkn.nl
http://www.okj.okkn.nl/
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Nieuw boek over de Oud-Katholieke Kerk: 
voor wie meer wil weten 

 

Wat geloven Oud-Katholieken nu eigenlijk?  
Wat is de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk?  
Hoe zit het met liturgie en spiritualiteit?  
Wat maakt kerkstructuur nu uit, en waarom is deze kerk oecumenisch zo actief? 
 

Je weet wel ongeveer wat de Oud-Katholieke Kerk is, of je weet het niet, maar wilt 
je gaan oriënteren. Het nieuwe boek De Oud-Katholieke Kerk van Nederland biedt 
een degelijk uitgangspunt. Het maakt bovendien nieuwsgierig, zoals Trouw 
schreef: άDƻŜŘŜ ƪŀƴǎ Řŀǘ ǳ ŘŀƴƪȊƛƧ {Ƴƛǘ Ŝƴ ȊƛƧƴ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎ ōƛƴƴŜƴƪƻǊǘ ŜŜƴǎ ǿƛƭǘ 
binnenglippen in een Oud-Katholieke ŜǊŜŘƛŜƴǎǘέΦ Wie meer wil dan tekst alleen 
krijgt door de vele illustraties in het boek ook een goed beeld van wat de Oud-
Katholieke Kerk nu eigenlijk is en hoe haar leven eruit ziet. 
Het boek is ook uitstekend geschikt voor gespreksgroepen of als leuk (oecume-
nisch) cadeau. 
De redacteur zegt over het boek: “De Oud-Katholieke Kerk verbindt op een bij-
zondere manier schijnbare tegenstellingen: een beroep op de vroege ('oude') kerk 
en een grote openheid voor hedendaagse cultuur, een orthodoxe theologie, een 
'hoge' liturgische traditie en een sterk oecumenisch engagement. Het is een kerk 
die clichés over wat katholiek is doorbreekt en zo voor protestanten en katholie-
ken een uitdaging vormt. Dit boek is geschreven met een breed publiek op het 
oog, maar biedt ook voor de geschoolde theoloog een degelijke oriëntering. 
 

De auteurs zijn allen specialisten op het gebied van de Oud-Katholieke theologie 
en verbonden aan het Oud-Katholiek Seminarie: Mattijs Ploeger (geloofsleer), 
Wietse van der Velde (geschiedenis), Koenraad Ouwens (liturgie), Remco Robinson 
(spiritualiteit en praktijk), Jan Hallebeek (kerkelijk recht) en Peter-Ben Smit (oe-
cumene en redactie van de bundel). 
Het boek is binnenkort verkrijgbaar door bestelling via onze webshop of via de 
boekhandel en kost EUR 14,99 (incl. verzendkosten). 
 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 juni 2018 
 

Ps. Het boek is ook in de kerk verkrijgbaar 
 

 
 

 

https://www.okkn.nl/webwinkel/166/de_oud-katholieke_kerk_van_neder
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Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken 

Donderdag 23 augustus a.s. is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van 

Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Met de Wereld-

raad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde 

samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organi-

satie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwer-

king tussen kerken, maar ook aan vrede en recht. 

 

Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. Geza-

menlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo'n 500 mil-

joen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich ver-

bonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschil-

len heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich 

aan elkaar. 

 

Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke 

jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke interna-

tionale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 

23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam). 

 

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en 

Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn 

beiden voorganger in deze viering.  

 

U kunt zich aanmelden voor deze  

viering middels 

www.aanmelder.nl/70jaarwcc 

 
 
 
 

 

 
 

https://www.aanmelder.nl/70jaarwcc
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Raad van Kerken 
Oecumenische Vredesdienst 
Op zondag 23 september vindt 
zoals al jarenlang gebruikelijk is     
een gezamelijke dienst plaats in één van de grote kerken. Alle kerken die aange-
sloten zijn bij de plaatselijke Raad van Kerken vieren samen een dienst om te bid-
den voor de vrede. Dit jaar wordt deze gehouden in de Grote- of Barbara Kerk.  
De dienst voor vrede begint om 10.00 uur. 

 

Toerusting 
 

Eind september start ons najaarsprogramma met een cursus van ds. Henri Veld-
huis over Mozes aan de hand van diverse afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis, 
aangevuld met geografische kaarten en foto´s. Wilt u zich, als u belangstelling 
hebt voor deze boeiende cursus, zo spoedig mogelijk aanmelden? Over de andere 
onderdelen van ons najaarsprogramma (oktober en november) leest u in het vol-
gende kerkblad. In september start ook het Joods Leerhuis. Dit bestaat al heel wat 
jaren in Culemborg, maar maakt vanaf nu ook deel uit van het aanbod aan toerus-
ting onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. De kosten voor het Joods 
Leerhuis verschillen van die voor ons reguliere programma. Bovendien bestrijkt het 
Leerhuisaanbod het hele seizoen van september 2018 t/m mei 2019. 
 

Mozes 
 ‘Mozes, de man Gods’, zoals hij genoemd wordt, is onge-
twijfeld de belangrijkste gestalte van het Oude Testament. 
Hij wordt gezien als de grondlegger van de godsdienst van 
Israël, waarbij de religieuze wetten van Israël op zijn naam 
zijn gezet. Als we zijn leven in beeld brengen, zien we ook 
de ontstaansgeschiedenis van het volk Israël, vanaf de 
slavernij in Egypte tot de intocht in Kanaän, het ‘beloofde 
land’. In deze cursus zullen we op drie avonden het ver-
haal van Mozes volgen aan de hand van diverse afbeeldin-
gen uit de kunstgeschiedenis, aangevuld met geografische 
kaarten en foto’s.  
De Mozesverhalen vertellen ons veel over de weg van 
recht en waarheid die de God van Israël wil gaan met zijn 

volk en alle mensen. Maar daaronder zijn ook verhalen over geweld, oorlog en 
genocide die ons tegen de borst stuiten. We leren de Bijbel dus kennen met z’n 
mooie en moeilijke kanten. Zoals we zullen zien, zijn de verhalen van Mozes en 
zijn volk ook boeiend als spiegel van ons eigen leven en de actualiteit van onze 
eigen tijd. Cursusleider: ds. Henri Veldhuis 
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Data: donderdag 27 september, donderdag 4 oktober, donderdag 11 oktober 
Plaats en tijd: RK Parochiehuis, Ridderstraat 198, van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Kosten per avond: € 3 
Aanmelden bij: Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com 
(tel.513357) of Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com  
(tel.514308) 
 

Joods Leerhuis Culemborg 
  

Op 5 september 2018 start het Joods Leerhuis Culemborg 
weer met het nieuwe seizoen. Het Joods Leerhuis wordt 
sinds 1982 in Culemborg gehouden. Een leerhuis is een 
plaats waar mensen samenkomen om met elkaar de Jood-
se religieuze geschriften te bestuderen en te bediscussi-
eren. Het zijn plaatsen om te ‘lernen’, om samen met an-
deren te ontdekken wat de Joodse traditie voor het leven 
van nu kan betekenen.  
De Bijbel is in oorsprong Joodse literatuur, met daarin typisch Joodse zegswijzen 
en verhalen. Deze verhalen zijn gebonden aan en verbonden met de cultuur, de 
context en de tijd waarin ze geschreven zijn. Vanuit deze achtergrond proberen 
we de bedoeling van de teksten uit met name het Oude, of beter gezegd, het 
Eerste Testament beter te begrijpen. Vaak geeft dit verrassende inzichten in de 
soms overbekende teksten.  
Het leerhuis in Culemborg wordt geleid door mevrouw Middleton uit De Bilt. Zij is 
Joodse en leidt leerhuizen in diverse plaatsen. Zij heeft veel kennis van en ervaring 
met de Joodse traditie en kan daar heel boeiend over vertellen. Zoals dat in een 
leerhuis gaat, is er uiteraard veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te 
wisselen, te discussiëren en ideeën naar voren te brengen. Voor het volgen van 
het leerhuis is geen speciale kennis nodig. U kunt zo “instappen”. Het leerhuis 
wordt één keer per maand gehouden op woensdagavond in de periode september 
– mei, in de Beatrixschool, Ridderstraat 10 (aanvang 20.00 u). 
De onderwerpen voor dit seizoen zijn: “De tocht door de woestijn”, “De wijsheden 
van Salomo” en “Hedendaags Jodendom”. 
 

De data voor 2018 en 2019 zijn: 5 september, 17 oktober, 14 november, 12 de-
cember, 16 januari, 13 februari, 27 maart, 17 april en 15 mei. De kosten zijn € 20,- 
voor de 4 avonden in 2018 en € 25,- voor de 5 avonden in 2019. 
Als u belangstelling heeft, kom dan gerust eens langs om te ervaren hoe het op 
het leerhuis is. Van tevoren opgeven is niet nodig.  
 

Nadere informatie is te verkrijgen bij: 
Jan Baartman, Appelboom 9, Culemborg. Tel. 0345-534169 

 

mailto:tdenhartog.vandendungen@gmail.com
mailto:inekevankootenniekerk@gmail.com


20 

 

De Roos van Culemborg 

Retraite tijdens Culemborg 700  
 

Kloosters doen het met een slinkend aantal monniken. Abdijen en 

kloosters zijn daarentegen gevuld met mensen die om allerlei redenen 

de stilte en de concentratie van een week- of weekendretraite zoeken. 

Gelovigen zoeken een vorm van spiritualiteit die in eigen parochie of 

gemeente soms moeilijk te vinden is. Onkerkelijke bezoekers vinden 

gestructureerde rust en stilte die óniet van deze wereldô is.  

Culemborg bestaat 700 jaar, dat is geen nieuws. Wel mag het initia-

tief van de Raad van Kerken, de Suitbertusparochie en de Roos van 

Culemborg opmerkelijk genoemd worden om tijdens het Barbarafes-

tival een tweedaagse retraite in het óstadskloosterô van de R.K.-

Barbarakerk te organiseren. Het weekend van 15-16 september is 

een combinatie van (korte) lezingen en verschillende vormen van 

bezinning.Alle informatie over het programma en opgeven: 

www.deroosvanculemborg.nl , knop óretraiteô. Opgeven bij Christa 

Bijkerk, 0345-530839, christabijkerk@planet.nl 
 

Barbara festival 12 tot 16 september 
 

Programma van Stichting ñDe Roosò in onze kerk.  

Zaterdag 15 september is er de hele dag  en nacht wat te doen in onze kerk. 

Oud-Katholieke Kerk H.H, Barbara en Antonius, Varkensmarkt 18-20 
 

Voor het programma verwijzen wij u ook naar de website of folder van 

Stichting de Roos 
 

Zet u 25 augustus a.s. in uw agenda, 

want dan is er weer een barbecue in de 

pastorietuin! Natuurlijk hopen we op 

mooi weer, maar zo niet dan is er ook 

nog een partytent beschikbaar. Dus 25 

augustus om 17.00 uur bent u welkom!! 

Hoe het verder georganiseerd wordt 

hoort u dan nog wel.  

U kunt zich opgeven bij Pastoor Frank Duivenvoorde  

(pastor.okkc@gmail.com of. tel. 06 13 180 1261) 
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Ga maar 

Wees niet bang voor bochtige wegen 

Ik maak ze weer recht 

Pas op  

Het kan soms donker zijn in het dal, 

Je komt weer boven 

Je mag uitrusten 

In groene weilanden 

Bij kabbelende bergbeken 

Zodat je weer fris bent als je terug gaat 

Ga maar 

Ik ga met je mee 

Want ik ben je gids 

En geef je rust 

Totdat je thuis bent 
naar psalm 23,  

Aad van der Klaauw 

 
Open Monumenten Dag 
 

8 en 9 september vindt weer de Open Monumenten Dagen plaats. Ook in 
onze kerk zijn er verschillende activiteiten. Zo geeft fluitensemble Flûte à 
Lek van 11.00 tot 12.15 uur een concert. De ervaring om samen me orgel 
te spelen is goed bevallen en het ensemble wilt dit ook nu toepassen. 
 

Tussen 14.00 en 16.00 is er een docentencorcert van KEC. 
KEC staat voor Kunst Educatie Culemborg. 
Simone ten Brinke gaat zingen met KEC aan de Lek als achtergrondkoor 
met het popnummer True Colors van Cindy Lauper. Daarnaast is er een 
optreden van Martin de Winter (viool) en Adriaan Dropsie (gitaar) en nog 
enkele viool- en gitaarleerlingen. Ook is er nog een gastoptreden.  
Al met al wordt het weer en verzorgde Open Monumenten Dag met dank 
aan de medewerkers. 
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Kerkdiensten 
 

Dag datum  tijd  dienst    

Zondag 08 juli  10.00 Eucharistie/zondag na Pinksteren 9 
Voorganger: Pastoor F. Duivenvoorde Lectionarium blz. 305 
    Eerste lezing C. Kievith 
    Tweede lezing S. Krepel 

Zondag 15 juli  10.00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger: Lector E. van der Veer  zondag na Pinksteren 10 
Voorganger: Lector M. Kersaan  Lectionarium blz. 307 
    Eerste lezing E. van der Veer 
    Tweede lezing M. Kersaan 
Oecumenische Zangdienst   14.30 Liederen van Johannes de Heer 

Zondag 22 juli  10.00 Eucharistie/zondag na Pinksteren 11 
Voorganger: Pastoor F. Duivenvoorde Lectionarium blz. 310 
    Eerste lezing D. Blondeel Timmerman 
    Tweede lezing M. Kersaan 

Zondag 29 juli  10.00 Eucharistie/zondag na Pinksteren 12 
Voorganger: Pastoor F. Duivenvoorde Lectionarium blz. 312 
    Eerste lezing S. Krepel 
    Tweede lezing C. Kievith 

Zondag 05 augustus  10.00 Eucharistie/ zondag na Pinksteren 13 
Voorganger: Pastoor J. van Handenhoven Lectionarium blz. 314 
    Eerste lezing D. Blondeel Timmerman 
    Tweede lezing M. Kersaan 

Zondag 12 augustus  10.00 Eucharistie/zondag na Pinksteren 14 
Voorganger: Pastoor F. Duivenvoorde Lectionarium blz. 317 
    Eerste lezing D. Blondeel Timmerman 
    Tweede lezing M. Kersaan 

Zondag 19 augustus  10.00 Eucharistie/Ontslapen v.v. H.M. Maria 
Voorganger: Pastoor F. Duivenvoorde Lectionarium blz. 533 
    Eerste lezing D. Blondeel Timmerman 
    Tweede lezing S. Krepel 

Zondag 26 augustus  10.00  Gezamenlijke dienst met de  
Voorganger: pastoor Frank Duivenvoorde Evangelisch Lutherse gemeente 
Geassisteerd door dominee Detlef Bohlken zondag na Pinksteren 16 
    Lectionarium blz. 320 
    Eerste lezing D. Blondeel Timmerman
    Tweede lezing C. Kievith 
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Dag datum  tijd  dienst    

Zondag 02 september 10.00 Dienst van Schrift en Gebed 
Voorganger: Lector E. van der Veer  zondag na Pinksteren 17 
Voorganger: Lector M. Kersaan  Lectionarium blz. 323 
    Eerste lezing M. Kersaan 
    Tweede lezing E. v.d. Veer 

Zondag 09 september 10.00 Eucharistie/Geboorte v.d. H.M. Maria 
Voorganger: Pastoor J. van Handenhoven Lectionarium blz. 537    
    Eerste lezing D. Blondeel Timmerman 

    Tweede lezing E. v.d. Veer 

Zondag 16 september 10.00 Eucharistie/Verheffing H. Kruis 
Voorganger Pastoor: J. Kinneging  Lectionarium blz.538 
    Eerste lezing M. Kersaan 
    Tweede lezing S. Krepel 

Zondag 23 september 10.00  Oecumenische Vredesdienst 
    Geen dienst in onze kerk 

Zondag  30 september 10.00 Eucharistie/zondag na Pinksteren 21 
Voorganger Pastoor J. van Handenhoven Lectionarium blz.333 
    Eerste lezing D. Blondeel Timmerman 
    Tweede lezing C. Kievith  
 

Zondag 07 oktober  10.00 Eucharistie/zondag na Pinksteren 22 
Voorganger Pastoor F. Duivenvoorde Lectionarium blz. 335 

    Eerste lezing E.v.d Veer 
    Tweede lezing M. Kersaan 

Zondag  14 oktober  10.00 Eucharistie/zondag na Pinksteren 23 
Voorganger Pastoor F. Duivenvoorde Lectionarium blz. 337 
    Eerste lezing D.Blondeel Timmerman 
    Tweede lezing S. Krepel 
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Oud-Katholieke kerk Culemborg:   www.Culemborg.okkn.nl  
Landelijke website Oud-Katholieke Kerk: ·      www.okkn.nl  
Facebook:         “Kerkplein Culemborg Interactief”  

Raad van Kerken:                                                   www.raadvankerkenculemborg.nl 

Adressen:  
KERK: Parochie van de H.H. Barbara en Antonius,   
Varkensmarkt 18/20, 4101 CL. Culemborg. tel. 0345-512371  
PASTOOR: Frank Duivenvoorde  
Mobiel.06-13180126 / of tel. 033-8884912, email: pastor.okkc@gmail.com Ande-

re nummers indien niet bereikbaar op bovenstaande nummers bij hoge urgentie: 

Tel. 06–45921149 / 0229-501554 (nummers partner)  
SECRETARIAAT: Margot Kersaan,   
Oude Rekemerstraat 24, 4105 AK Culemborg,  

Mobiel: 06-23597263, e-mail: kersaan@planet.nl  

PENNINGMEESTER: Henk van Duijn. 

Tel.+31612108648 

okkc.penningmeeserster@ziggo.nl  
Lector: Evert v.d. Veer, Lekdijk 96, 4124  KE Hagestein. tel. 0347-351426  
Lector: Margot Kersaan, (zie secretariaat)  
Bank: NL72 ABNA 0470 1420 65 t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke   
                                                                     parochie Culemborg   

Redactieadres:   
C.A.J. Kievith - van der Veer   
Westerwal 38 4101  ET  CULEMBORG   
e - mail:   ckievith@live.nl   
Websites :     

  


